
 
 

Beloningen (Isaal-e-Sawaab) 

Door Imam Abdoel Wahab Muradin (AAIIA), 30 januari 2023 

 

Het leven op aarde is tijdelijk. Moslims geloven in een hiernamaals, waar je verrichtte daden bepalen 

hoe het leven in het hiernamaals zal zijn. Na het overlijden is het verleden vastgelegd en 

onveranderlijk. Er zijn echter drie manieren om na de dood nog beloningen te ontvangen.  

1. Sadaqah Jariayah (lopende liefdadigheid) 

2. Kennis verspreiden 

3. Een kind dat voor je bidt 

 

Sadaqah Jariayah  

Sadaqah Jariayah betekent "doorlopende liefdadigheid". Het is een vorm van een goede daad die na 

de dood nog voordelen oplevert, zoals bijvoorbeeld het financieren van een project of instelling dat 

de maatschappij ten goede komt, zoals het bouwen van een moskee, school of ziekenhuis. Hierdoor 

blijft de persoon die deze daad heeft verricht voordeel halen uit zijn goede werk, zelfs na zijn dood. 

Kennis verspreiden 

Kennis wordt als een voortdurende beloning gezien. Volgens de islamitische leer blijven goede 

daden, inclusief het verkrijgen en verspreiden van kennis, voortleven en voortdurend voordeel 

opleveren. Het verspreiden van kennis wordt gezien als een blijvend bewijs van het vermogen van 

een persoon om anderen te helpen en te dienen. Daarom wordt het verkrijgen en verspreiden van 

kennis en wijsheid beschouwd als een waardevolle investering in het hiernamaals en een manier om 

de verdere groei en verbetering van de maatschappij te bevorderen. Op de volgende bladzijde zijn er 

verwijzingen vanuit de Koran en de Hadith opgesomd die het belang van kennis duiden.  

Een kind dat voor je bidt 

In de Islam is het belangrijk om kinderen op te voeden in de religie en hen aan te moedigen om 

regelmatig te bidden. Een kind dat voor iemand bidt wordt in de Islam als bijzonder waardevol 

beschouwd. Volgens overleveringen van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zal het gebed 

van een kind voor zijn ouders veel invloed hebben op hun verlossing en verbetering van hun lot in 

het hiernamaals. Dit wordt beschouwd als een beloning voor de ouders die hun kinderen opvoeden 

in de religie en hen aanmoedigen om de regels van de Islam na te leven. Het is dus belangrijk om 

kinderen te onderwijzen in het belang van het bidden en hen aan te moedigen om dit regelmatig te 

doen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun familie en andere geliefden.  

 

Het is belangrijk om liefdadigheid met juiste intenties te geven, bijvoorbeeld om mensen in nood te 

helpen of de samenleving te verbeteren. Kennis moet ook met oprechte bedoelingen gedeeld 

worden, niet alleen om beloningen na de dood te ontvangen.  

  



 
 

Verwijzingen Kennis 

Koran: 

• Lees in de naam van jou heer die schept - die de mens schept uit een klonter, lees en jouw 

heer is zeer grootmoedig. Die met de pen onderwees, de mens onderwees wat hij niet wist.  

(96:1-5) 

• Allah zal degenen van jullie die geloven en degenen aan wie kennis is geschonken verheffen 

tot hoge rangen (58:11)  

• En zeg : Mijn heer, doe mijn kennis toenemen . (20:114)  

• En degenen die wijsheid geschonken krijgt, wordt waarlijk een groot goed gegeven .(2:269)  

 

Hadith: 

• Ibn Abbas vertelde met als bron de profeet vzmh: Laat degenen die aanwezig is de kennis 

overbrengen aan degene die afwezig is . (B.3:37)  

• Malik ibn Al Hoewairith zei: De profeet vzmh zei tegen ons : Ga terug naar jullie volk en 

onderwijs hen. (B 3:25)  

• Abdullah ibn Mas'ud heeft overgeleverd : De boodschapper van Allah vzmh zei : Wie een 

brief uit het boek van Allah reciteert, zal een goede daad ontvangen als tien goede daden . Ik 

zeg niet dat Alif Lan Mim een letter is, maar Alif is een letter ,Lam is een letter en Mim is een 

letter. Bron Sunan al Tirmidh 2910 

• Aboe Moesa vertelde : De boodschapper van Allah zei : Er zijn drie personen voor een 

dubbele beloning geldt. De persoon die een slavin bezit en haar goed mogelijk opvoedt, die 

haar beste scholing geeft, en haar dan vrijlaat en haar trouwt, die heeft een dubbele 

beloning (B.3:31) 

• Anas vertelde: De boodschapper van Allah (vzmh ) zei : Degene die op zoek gaat naar kennis, 

bevindt zich op de weg van Allah, tot hij terugkeert .(Tr.39:2)  

• De profeet vzmh: aan een ieder die Allah van plan is goed te doen. Geeft hij een goed begrip 

van godsdienst. En kennis wordt alleen door onderwijs gehandhaafd.(B.3:10)  

• Anas vertelde: De boodschapper van Allah vzmh zei: Een van de tekenen van het uur is, dat 

kennis zal worden weggenomen en dat onwetendheid oppermachtig zal heersen.(B. 3: 21) 


